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Met het schrijven over mijn dochters heb ik geen moeite. Over hen heb ik natuurlijk niks lelijks te 

zeggen. Dat zijn twee wonderen die ik zelf heb veroorzaakt. Maar over Dit is mijn moeder heb ik wel 

kopzorgen gehad. (…) Ik heb altijd over haar geschreven. In romans, in Joe Speedboot, in Caesarion, 

en De heilige Rita komt ze in verschillende gedaanten voor, en in stukjes voor de krant. Ze was niet 

alleen mijn moeder, maar ook altijd een van mijn favoriete personages. Daar kon zij goed mee leven, 

ze was buitengewoon geestig, ze beschouwde me ook als hofauteur. Soms zei ze: ‘Hier moet je over 

schrijven’. 

Toen ze nog leefde kwam er altijd een weerwoord, ze vond stukjes vaak amusant, soms verweet ze 

me een moederhater te zijn. Dit boek schreef ik na haar dood en dat was veel zwaarder. Waarom? 

Omdat ze niets terug zei. Alsof ik haar telkens een beetje verried. 
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